
Als namen gezichten krijgen

Het is bekend van social media: de ander is ‘in real life’ veel aardiger
dan op het scherm. Een kopje koffie drinken werkt meestal beter dan
praten via het toetsenbord. “De ander blijft een vreemde totdat je hem
in de ogen kijkt”.

Dat merkten ook de bestuursleden van de Stichting Steun Gereformeerde Kerken in
Frankrijk (SSGKF) begin dit jaar. De contacten met de Franse kerken zijn er al jaren. De
namen van voorgangers klinken regelmatig tijdens de bestuursvergaderingen. Maar alleen
de bestuursleden die regelmatig naar Frankrijk (kunnen) reizen, hadden gezichten bij de
namen.

Dat werd in januari anders, toen er een ontmoeting was met een delegatie van de Franse
kerken op rondreis in Nederland. De namen kregen voor ieder een gezicht, en een context
door de verhalen die de mensen vertelden van hun eigen leef- en werkomgeving. Het Frans
was een uitdaging voor wie alleen ‘vakantie-Frans’ beheerst, maar met gezamenlijke
inspanning werden we begrijpelijk voor elkaar en gingen onze werelden voor de ander open.

Of dat betekent dat wij hier 1-op-1 uit de voeten kunnen met hun enthousiasme om in hun
geseculariseerde samenleving getuige van Jezus Christus te zijn? Dat niet per se. De
contexten zijn niet hetzelfde. Maar hartverwarmend is het wél.
Dat merken ook jongeren uit CGK en NGK als ze een reis ondernemen naar de Franse
kerken waar hun kerken mee verbonden zijn. En hun Franse leeftijdgenoten merken het,
daar en als zij in Nederland op bezoek zijn.
Ook u kunt dat ervaren, als u deze zomer op vakantie gaat naar Frankrijk. Bezoekt u dan op
de zondag eens een Franse kerkdienst, en ontdek hoe bemoedigend dat is over en weer.
Voor adressen en kerktijden kunt u terecht bij de bestuurssecretaris, via
secretariaat@ssgkf.nl.

Meer weten? Kijk op www.ssgkf.nl of op onze Facebookpagina.


