Wederkerig diaconaat

Wat is het een zegen als je in staat bent om anderen te laten delen in jouw welvaart en
rijkdom.
Maar besef dat diaconaat geen eenrichtingsverkeer is. Je wordt er zelf ook rijker van!

Dat merkt de SSGKEF (stichting die de kerken in Frankrijk ondersteunt) elk jaar opnieuw.
Kleine kerkjes, die in Nederland allang opgeheven zouden zijn, zijn blij met het geld dat ze
uit Nederland krijgen - want daarmee kunnen zij in hun omgeving kerk-zijn, anderen
bereiken met het Evangelie.

Theologiestudenten in Aix zijn blij dat ze met steun uit Nederland kunnen studeren, want zo
kunnen ze zich goed voorbereiden op het werk als predikant in een compleet
geseculariseerde context.

En door hun terugkoppeling van wat zij met onze financiéle bijdrage hebben gedaan of gaan
doen, helpen zij 6ns aan steeds nieuwe ideeén en stimulansen om in énze omgeving kerk te
zijn.

Maar bovenal: onze Franse broeders en zusters zien in onze ondersteuning de liefde van
God die ook naar hen uitgaat. En door deze mindset krijgt God alle eer.

Soli Deo gloria, To God be the glory, a Dieu la gloire - dat is wereldwijd verstaanbaar. En op
die manier krijg je de bemoediging die je anderen geeft van die ander terug. En wordt HIJ,
de Schepper van alles en allen, groter in levens van mensen - niet alleen in dat van de
ander, maar ook in dat van jou.

Dat is wat diaconaat doet.

Mocht je op vakantie gaan naar Frankrijk: weet dat alleen al jouw aanwezigheid in een
kerkdienst ontzettend bemoedigend is voor de broeders en zusters daar, ook al versta je
misschien geen Frans.

a Dieu!

Meer weten? Kijk op www.ssgkf.nl of op onze Facebookpagina.


http://www.ssgkf.nl

